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Kom gerust eens een kijkje nemen in  
de corsotent aan de Narcislaan.  
U bent van harte welkom! 
 

Bezoek ons ook op internet:  

www.ouddommelen.nl

facebook.com/ouddommelen

Wilt u oud ijzer kwijt:  

we hebben een  

ijzercontainer.

Beste buurtbewoners,
We staan al weer geruime tijd met onze blauw/groene tent 
in de wijk, hard aan het werk om ons steentje bij te dragen 
aan het grootste evenement van Valkenswaard,  
het bloemencorso. Met dit jaar als thema: Hocus, Focus  
“Het is niet wat het lijkt”.

Dat betekent voor ons als corsobouwers een heel breed thema, waar we 
dan ook alle kanten mee op kunnen. Onze jonge club wilde meer  
techniek en beweging op de wagen en dit is hun kans.  
De ontwerpclub heeft niet stil gezeten en heeft een ontwerp gemaakt 
waarin ook echt alles mogelijk is. De poten van een hond laten bewegen, 
licht effecten; het kan niet gek genoeg wat hen betreft. Voor ons als 
buurtschap nu de uitdaging om eens te gaan kijken hoe ver wij kunnen 
gaan met techniek en lichteffecten. 

U leest het dus goed als u denkt die hebben er zin in bij Oud Dommelen. 
We zijn daarom ook vanaf midden juni keihard aan het werk in de tent 
om te zorgen dat we met de mooiste bloemencorsowagen van allemaal 
voor de dag komen tijdens het corso op zondag 10 september. 

Heeft u vragen over de bouw of over andere activiteiten, zoals onze  
figuratiecommissie, het bloemenveld of een hele andere vraag?  
Kom gerust eens binnen lopen en spreek een van ons aan. De koffie staat 
altijd klaar en anders wordt deze vers gezet. En heeft u zin om eens een 
keer niet in de tuin of achter de tv te zitten, dan bent u natuurlijk ook  
altijd welkom om gezellig mee te komen helpen, want we hebben dit 
jaar uitdaging genoeg voor iedereen.

Veel plezier tijdens het lezen van dit prachtige magazine, waarin nog 
veel meer informatie in te vinden is over onze activiteiten rondom het 
bloemencorso en wie weet; tot snel in de tent!

Remy Schellens 
Voorzitter

We hebben er zin in!
Voorwoord van de voorzitter

Collecte  
eind  

augustus 
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Als bouwcommissie zijn we vaak al maanden voordat de tent 
gezet wordt bezig met de wagen.  
In november begint het nieuwe seizoen alweer met het bekend 
maken van het nieuwe thema.  
Nadat het thema bekend is gaan we meer-
dere keren met een clubje samen zitten om 
tot een ontwerp te komen. 

Wanneer er een creatief ontwerp gemaakt is, is het de 
taak van de bouwcommissie om vervolgens te bepalen 
of het idee in de praktijk uit te voeren is.  
Ooit komt het wel voor dat er een ontwerp gemaakt 
wordt wat constructie technisch helemaal niet haal-
baar is. Vervolgens proberen we ieder jaar iets van een 
planning te maken. Het is alleen nog nooit echt gelukt 
om dit op papier te krijgen laat staan ons eraan  
houden.  
Maar wat we wel altijd bekijken is in welke volgorde 
we de wagen willen gaan bouwen. Beginnen we 
met de constructie en maken we de vormen erna er 
omheen, of maken we eerst de vormen en zetten er 
daarna de constructie in?  
Verder bepalen we vooraf wat we willen met eventu-
eel beweging, licht/geluid en wat hebben we hier dan 
allemaal voor nodig.  
Net voor de bouwperiode worden er van de meeste 
onderdelen bouwtekeningen gemaakt zodat de afme-

tingen duidelijk zijn.  
Dan mogen we eindelijk echt 
gaan bouwen. De eerste weken is het voorname-
lijk laswerk. Misschien niet voor iedereen even 
leuk maar je kan het altijd proberen en zo al vanaf 
het begin meehelpen. 
Als er vervolgens wat onderdelen klaar zijn kun-
nen de kartonners aan de slag. En dit zie je dan 
ook altijd meteen aan de hoeveelheid zooi in de 
tent....  
Om ze tevreden te houden proberen we zo min 

mogelijk het karton te beschadigen als we toch nog ergens 
iets vergeten waren te lassen.  
Na het karton komt dan het wit papier op de wagen. Dan ziet de wagen er 
ineens heel anders uit. In de laatste week is het vooral nog wat puntjes af-
werken en wordt de wagen helemaal ingetekend zodat de prikkers weten 
welke bloem waar moet zitten.  
Pas als de wagen op zondag de tent uit rijdt zie je of de wagen ook zo is 
geworden als we in gedachten hadden. Hopelijk kunnen we ook dit jaar 
met heel de club een mooie wagen neerzetten.  
Zien we je vanaf juni in de tent?

De Bouwcommissie

Het is niet wat het lijkt. Met artificial intel-
ligence, deep fake en denkende machines 
weet je niet meer wat echt is en wat nep. 

Met techniek wordt alles beter en mooier. We hoeven 
zelf geen zwaar of saai werk meer te doen, alleen 
maar leuke dingen. Maar wij moeten die techniek wel 
zelf sturen. Wij moeten hem alles laten leren, net als 
een puppy. 
We bouwen een robot-vrouw. Een vrouw die alles 
kan, een echte power-vrouw die altijd klaar staat voor 
elke klus. Ze is intelligent en ook nog bloedmooi. 
Een perfecte vrouw, die nog niet perfect is.
Tijdens de parade bouwen we deze vrouw op en af. 
Figuranten zetten er delen op, schroeven ze vast, 
pluggen de stekker in, verbinden draadjes (vonken, 
rook). En halen er weer dingen af, zetten ze ergens 
anders weer vast. 
En we bouwen puppy’s. Een hondje dat los over het 
parcours rijdt. Dat overal aan snuffelt, gaat zitten op 
commando, een pootje geeft of een plasje doet tegen 
een boom of hek. 
De puppy’s komen ook naar de vrouw toe. De vrouw 
aait ze, geeft ze hondenkoekjes.

Oud Dommelen bouwt in 2023: De bouwcommissie
Artificial excellence_

Thema Corso 2023:

Hocus, Focus 
“Het is niet wat het lijkt”
Mede door de pandemie en de tijd 
daarna zijn we de kleine dingen meer 
gaan waarderen. Ook zijn we zaken an-
ders gaan bekijken. Kijken naar andere 
mogelijkheden, zoals hoe het ook kan.

Kleine dingen zijn fantastisch om te 
zien en zeer de moeite waard om ze an-
ders en beter te bekijken. Om ze meer 
aandacht te geven en bijvoorbeeld 
groter te tonen.

Als je vanuit een ander standpunt of 
perspectief bekijkt ontstaan er vaak 
nieuwe inzichten. Een verrassende, an-
dere kijk op dingen.





Jeugd Oud Dommelen  
bouwde in 2022: 

Héctor de vogelverschrikker
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Zoals veel mensen in de buurt weten, maar sommigen misschien nog niet,  
is het Bloemencorso Valkenswaard een feest dat al heel vaak is gevierd.

Wij, van Buurtschap Oud Dommelen, willen ervoor zorgen dat het feest nog minstens net zo 
vaak en hopelijk nog vaker wordt gevierd.  
Daarom is een tijd geleden door het buurtschap bedacht om een jeugdgroep op te richten.  
Hoe meer nieuwe, jonge leden, hoe groter de kans dat het feest blijft bestaan!
Alle jeugd, vanaf 10 jaar, is welkom om mee te doen aan de jeugdgroep.  
Ben je nog wat jonger? Dan mag je altijd met een volwassene naar de tent toe komen om te 
kijken of om mee te helpen!
De leden van de jeugdgroep worden uitgedaagd om zoveel mogelijk zelf te doen.  
Van het maken van een ontwerptekening en het verzorgen van de dahliaplanten, tot het  
lassen, kartonnen en maken van voorwerpen voor tijdens de optocht.
Hieronder vinden jullie een stukje dat is geschreven door onze jeugd,  
waarin ze het ontwerp van dit jaar uitleggen.
Wij zijn klaar voor het bouwseizoen! 

Julia Klinkers
Coördinator Jeugdgroep Oud Dommelen

Kom ook 

     helpen!

Hoi,
wij zijn van de jeugdgroep van Oud-Dommelen.
Het thema is niks is wat het lijkt.
We gaan meerdere dieren in één maken.
Zoals de schildpad, draak, octopus en slang.
Deze gaan we erin verwerken.
Zo gaat het er ongeveer uit zien.
  
Het thema van de grote wagen is hocus focus.
Sommigen leren lassen, anderen helpen met het maken van een maquette.
 
Groetjes, de jeugdgroep

Het Ontwerp
 
Het ontwerp is gemaakt door: Jeugdgroep Oud Dommelen
De titel van het ontwerp is: 
The OD	 K(ameleon)
		  I (nktvis)
		  D (raak)
		  S (childpad)
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Naast de grote corsowagen bouwt de jeugdgroep ook een 
wagen. Vanaf 10 jaar kunnen kinderen terecht in de tent om 
te knutselen aan de jeugdwagen onder bezielende leiding 
van Julia en Marieke.  
Vanaf 12 jaar mogen ze bij Marcel en Hennie komen bouwen 
aan de jeugdwagen. 

Voor een drietal maanden gaat de iPad en telefoon aan de kant. 
Op de bouwavond (meestal dinsdagavond) beginnen we met de 

basis beginselen van het lassen bij te leren.  
Jawel, een corsowagen wordt in elkaar gelast, niks 3D printer.  
Nadat er na wat theoretische uitleg geluisterd is over veiligheid 
komen de lasapparaten, handschoenen en lashelmen tevoor-
schijn en wordt er begonnen met de eerste stukken ijzer aan 
elkaar te lassen.  
Als alle nieuwbakken lassers met succes het betonijzer aan 
elkaar heeft weten te krijgen gaan we 
beginnen met de daadwerkelijke bouw 
van onze wagen. De bouwtekening 
wordt bestudeerd en het ijzer 

slepen ze de tent in, dan worden 
ze verdeeld in groepjes van 2 of 3 

personen en gaan we meten,,  
knippen, buigen.  

Het voor velen spannendste moment is 
nu aangebroken: het lasapparaat wordt 
ter hand genomen en de opgedane kennis 
wordt in uitvoering gebracht.  
Nadat de eerste onderdelen van de wagen met 
noeste arbeid aan elkaar zijn gelast komen ze stee-
vast aan de lasmeester vragen of het goed is.  
Na een snelle inspectie van ondergetekende worden er al vlug twee 
duimen de lucht in gestoken. Trots voor zowel de lassende als de leiding-
gevende partij met het behaalde resultaat.  

Dit proces herhaald zich enkele 
weken en het geraamte en de 
bouwtekening beginnen al en-
kele gelijkenissen te vertonen.  
Nu is het moment gekomen 
dat de knutselgroep en lassers 
samen komen en het geraamte 
gaan overtrekken met karton 
en papier en op de laatste dag 
voor de parade bloemen op de 
wagen prikken.  
 
Wil je onze jeugdbouwers live 
in actie zien kom gerust eens 
de tent binnen lopen of moe-
dig ze aan tijdens de corso 
parade op 10 september!

Er op los lassen of het een lieve lust is ! 
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Net als voor heel veel andere dingen gold ook voor ons dat 
vorig jaar eindelijk weer een jaar was zoals gewend.  
We konden eindelijk aan de slag met ons ontwerp wat al 
een paar jaren op de plank lag. Heel fijn om te ervaren dat 
bijna alles weer zoals vanouds was! 

Ook qua financiën hebben we dit gemerkt.  
We mochten weer op veel steun vanuit sponsoren 
in de vorm van donaties en advertenties kunnen 
rekenen en hebben zelfs enkele nieuwe sponsoren 
weten te werven.  
Ook de collecte hebben we weer kunnen lopen en 
mede dankzij de QR code om ook een digitale  
optie voor donatie te kunnen bieden hebben we 
hier een record opbrengst mee behaald!  
Naast deze bekende inkomsten zijn er ook nog 
enkele acties geweest waar we geld uit hebben 
verworven zoals; NL doet, het haantoepen bij de 

Bommel met de kermis en de Rabobank Clubsupport actie. 
Super dat deze acties er zijn. 
De kosten die we afgelopen corsoseizoen 
hebben gemaakt zijn redelijk vergelijkbaar 
met andere jaren. Denk hierbij aan: bouw-
kosten, kosten voor het veld, figuratie-  
kosten, kosten voor PR en investeringen.  
We hebben in verhouding wel meer geld in 
de act gestoken om echt een totaal plaatje 
neer te zetten, dit zat hem vooral in de 
mariachi band en de vele stof voor de jur-
ken van de danseressen. Daarnaast zijn de 
kosten rondom energie, net als bij iedereen 
natuurlijk, hoger uitgevallen dan voorgaan-
de jaren. 
Wanneer we alle uitgaven van alle in-
komsten aftrekken is de conclusie dat we 
afgelopen jaar met een positief resultaat 
hebben kunnen afsluiten. Dank aan ieder die hieraan bijgedragen heeft! 
 
Cynthia Klinkers – penningmeester Bloemencorso Buurtschap Oud Dommelen  

Mist u ons tijdens de 
collecte en/of wil u ons 
buurtschap een warm 
hart toedragen middels 
een online donatie kan 
dat via bijgevoegde QR 
code. Alvast bedankt  
namens ons buurtschap!

Financiën Oud Dommelen 2022 
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Oud Dommelen heeft sinds 2018 een eigen veld op en naast ecologische tuinderij de Weitens 
aan de Monseigneur Smetsstraat 32 of via de ingang aan de Westerhovenseweg. 
Natuurlijk is één veld met bloemen niet genoeg om een hele wagen te prikken, daarom kopen 
we ook nog bloemen in uit o.a. Zundert en Lichtenvoorde.
Om bij deze corsoplaatsen bloemen te kunnen kopen moeten we zelf ook aan hen leveren en 
deze bloemen komen dan van de diverse velden van de buurtschappen uit Valkenswaard.
Om dit te realiseren moeten er natuurlijk wel wat werkzaamheden verricht worden. 
We starten eind april met het zetten van de +/- 4000 knollen. Dit wordt handmatig gedaan 
door onze leden en ander vrijwilligers uit de buurt.
Vervolgens is het ongeveer twee weken wachten tot de eerste scheutjes boven komen.  
Natuurlijk moeten we zorgen dat het onkruid geen kans krijgt om te groeien dus moeten we 
het veld regelmatig schoffelen.
Het schoffelen blijven we het hele seizoen wekelijks herhalen, dit doen we elke dinsdagavond 
vanaf 18:30 uur als het weer het toe laat.

Het dahliaveld van 
het buurtschap:

 Een groene hobby 
voor iedereen!

Wanneer de dahlia’s volop in bloei staan, leveren 
we bloemen aan diverse corso’s in Nederland maar 
heeft u ook de kans om een eigen boeketje te 
knippen/plukken tegen een relatief laag bedrag.
Meldt u even op “Wilma’s terras” voor een schaar.
Met dat bedrag ondersteunt u het buurtschap. 
 
Lees bij het veld ook het informatiebord waarop  
u duidelijk gemaakt wordt waarom het veld zo  
belangrijk is voor ons buurtschap en ons corso.
 
Wilt u ons helpen op het veld:  
neem dan contact op met  
Marco van Poppel, tel: 06 47055472

Pluktuin

Bloemencorso Valkenswaard is een happening welke ieder jaar op de tweede 
zondag in september plaats vindt.
Op deze dag trekken 12 wagens gebouwd door diverse buurtschappen uit 
Dommelen, Borkel en Valkenswaard omringt met muziek en theater door de 
straten van Valkenswaard.
De corsowagens worden gemaakt  van betonijzer, karton en papier en daarna  
geprikt met dahlia’s. Om aan deze dahlia’s te komen hebben de meeste buurt-
schappen een eigen bloemenveld.

Ook overdag vinden er soms veldwerkzaamheden plaats en als u dan dorst krijgt kunt u op 
maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur op Wilma’s terras terecht.
Eind juni zijn de planten al flink gegroeid en is het tijd ze op te binden zodat ze blijven staan, 
ondertussen blijven we natuurlijk schoffelen.
In de maand juli moeten we regelmatig de bloemen van de struiken plukken om er voor te  
zorgen dat er steeds nieuwe aankomen.
In de maanden augustus en september kunnen we dan de bloemen plukken en verkopen.  
Dit doen we om later weer bloemen te kunnen kopen voor ons eigen Corso.  
Je ziet het: al met al best wel wat werk!
 
Dus als je groene vingers hebt of wil krijgen, kom dan een keer naar ons veld aan de  
Westerhovenseweg. 
Wij zijn er bij goed weer iedere dinsdagavond vanaf 18.30 uur.
Of loop gerust de blauwe tent aan de Narcislaan binnen voor informatie. 
Ook is het in de maanden vanaf juli t/m oktober mogelijk om zelf een bosje dahlia’s te knippen 
voor thuis tegen een kleine vergoeding.
Je kan hiervoor op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur terecht bij de 
Weitens. Een schaar is aanwezig.
En natuurlijk ook voor een lekker kopje koffie met eigen gemaakt gebak.

Tot ziens op ons bloemenveld!

Bergstraat

Hyacinthlaan

Groenstraat

Martinusplein

Bergstraat

Hyacinthlaan

Groenstraat

Martinusplein
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Al sinds de oprichting van ons buurtschap in 1959 is er een fijne samenwer-
king met de Dommelsche Bierbrouwerij.  
Zo bouwden we onze eerste corsowagen in de fietsenstalling van de brouwe-
rij, bouwden we nog jarenlang onze corsowagens daar, drinken we uiteraard 
regelmatig zelf een lekker flesje gerstenat tijdens het bouwseizoen, pronk-
ten we in 2019 tijdens het Corso met onze Dommelsch wagen “Leven in de 
brouwerij” en sinds kort helpen we de brouwerij ook tijdens carnaval met het 
ontvangst van “al het hoog Valkenswirts Carnavalesk volk”.  
Over dat laatste hiernaast meer. 

Oud Dommelen & 
                de Dommelsche Bierbrouwerij:
Een fijne samenwerking met carnaval

De Dommelsche Bierbrouwerij ontvangt op maandagochtend met Carnaval de Prinselijke gezel-
schappen en heel hun gevolg van Brouwersgat, Striepersgat en Mulkgat, dus Dommelen,  
Valkenswaard en Borkel & Schaft.  
Op dinsdagochtend worden alle leden van carnavalsvereniging van Dommelen, De Pintenwip-
pers, uitgenodigd. Uiteraard is daar hulp bij nodig en enkele jaren geleden had CV.nl, onze 
voorgangers, aangegeven te willen stoppen hiermee. Aangezien de klus voor alleen ons  
buurtschap toch te groot was werd er contact gezocht met ons collega buurtschap Dommeldal 
waarmee wij nu samen de werkzaamheden uitvoeren. 

We beginnen op de donderdagavond voor carnaval waarbij wij van 
twee heuse vergaderzalen met meubilair een grote feestlokatie  
maken. Deze kleden we helemaal aan met slingers en ballonnen.  
Op maandag- en dinsdagochtend is het een drukte van belang met 
ontvangst van de gasten, het schenken van frisdrank, het spoelen van 
glazen, het wisselen van vaten bier en uiteraard het tappen en  

oberen van bier en de  
andere dranken.  
Onder leiding van Opper-
pintenwipper Joost van 
Rens worden de Raden 
van elf welkom geheten en worden er diverse 
onderscheidingen uitgereikt, waaronder ook de 
befaamde “mevrouw Miep penning”, vernoemd 
naar Miep Snieders, echtgenote van de bekende 
brouwer Frans Snieders.  
Later in de ochtend wordt de zaal helemaal omge-
bouwd tot restaurant waarna iedereen weer naar 
binnen mag om te lunchen. Dit herhaalt zich op 
de dinsdagochtend nogmaals.  
Op woensdag wordt alles netjes gepoetst door de 
brouwerij en zetten wij alles op zijn plek zodat 
het lijkt alsof er niets gebeurd is in de afgelopen 
dagen. 
Een pittige maar gezellige klus, in fijne samen-
werking met zowel buurtschap Dommeldal als de 
Dommelsche Bierbrouwerij .. hopelijk nog jaren-
lang .. Alaaf ! Alaaf ! Alaaf ! 
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In 1959 nam ons buurtschap voor het eerst deel aan het 
Bloemencorso. Op deze kar werd kabouter Piggelmee, 
van het sprookje ‘Piggelmee en het wensvisje’   
gebouwd. Piggelmee hield een bord vast met daarop  
de tekst: ‘Wij wensen 14 huizen’. 

Dit was een actie om huizen gebouwd te krijgen in Dommelen.  
Men vond dit broodnodig want er waren jaren geen huizen  
gebouwd waardoor de jeugd het dorp uit moest voor een woning.
 

Uit het archief

Van Heemkundekring Weerderheem kregen we een luchtfoto van (oud) Dommelen in die tijd, 
aan het einde van jaren 50. Dit is de linkerfoto. We hebben een rode punt gezet op de plaats 
waar nu de corsotent staat. Ter verduidelijking hebben we aangegeven waar welke huizen en 
andere panden zich bevonden of nu nog bevinden.  
Op de foto is onder meer goed te zien dat de Groenstraat toen doorliep in de Venbergseweg. 
De Martinusschool was toen net gebouwd en de eerste nieuwe huizen, een rij in de nieuwe 
Ranonkelstraat is in aanbouw. 

De rechterfoto is van 2023 met ook de plaats van de corsotent aangegeven. 
Die 14 huizen en nog veel meer zijn er dus wel gekomen!
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Niemand had het in de gaten, maar de zon scheen ook dit 
jaar wel degelijk over het Kwalleballen. Dat bleek maar weer 
toen rond half vier de wolken heel even plek maakten.  
En wat was het weer een succes.  
Meer dan 1000 mensen trokken naar de moddervelden aan 
de Venbergseweg om te genieten van spel, muziek,  
een Dommelsch biertje en goed festival-eten. En, voor elkaar. 
Want als Kwalleballen ergens in slaagt dan is het in samen-
brengen, niet voor niets zijn onze posters met de kreet  
“Onder de modder is iedereen gelijk” nog altijd het  
populairst. Hoewel “je bent zelf vies” het ook goed doet. 

Alleen, bijzijn is meemaken. En ieder 
verslag doet de werkelijkheid tekort. 
Dus leek het ons veel beter om je bij 
te praten met wat leuke weetjes, een 
stukje historie en een gevoel waar 
Kwalleballen voor staat.  
Dat doet het goed in de kroeg en in 
iedere dorpsquiz.

Zo kreeg Kwalleballen, een raar 
scouting spelletje met waterbak-
ken, in 1993 een make-over door ons 
buurtschap: meer en nattere modder, 
zandzakken, en diepere waterbak-
ken maakten het spel viezer dan ooit 

tevoren. En leuker, en mooier om naar te kijken.  
3 jaar later schrijft Ducktail geschiedenis als allereerste huisband.  
De combi van unieke kijksport en livemuziek bleek goud waard:  
Dommelen, en later ook Valkenswaard, Borkel, en uiteindelijk de hele  
regio liepen uit om deelgenoot te zijn. Andere organisatoren van Casteren 
tot Santpoort kwamen op snuffelstage en droegen bij aan de roem van 
onze versie als oer-evenement. 

De samenwerking met de Vets vergrootte het deelnemersveld aanzienlijk: 
rugbyjeugd en -senioren uit het hele land, en zelfs uit België kwamen  

Al meer dan 30 jaar        Kwalleballen
ruiken aan de roem en de gladiolen. 
Even leek Valkenswaard te schrikken 
van zoveel brute kracht, maar intus-
sen doen er ieder jaar weer wat meer 
“gewone” teams mee. En voor ieder-
een die tot hier gekomen is en nog 
nooit heeft meegedaan: volgend jaar 
14 april is het weer zover!  
En ben niet bang: je hoeft niet tegen 
rugbyers te spelen! Bedenk, je bent 
pas een echte Valkenswaardenaar als 
je naast het beachvolley, de zwem-
vierdaagse, Handel en Diekirch ook 
de heilige modder eens hebt geproefd. 

Intussen is er nog van alles bij gekomen. Nadat die andere huisband Rob 
de Nijscoman (dit jaar voor de 10x keer erbij) in 1998 ruim twee uur uit-
liep werd in 1999 het avondprogramma dus maar geformaliseerd en was 
er opeens plek voor soms wel vijf livebands: het festivalgevoel was  
geboren.  
In 2012 ontstond de eerste Night before Kwalleballen in café de Fantast. 
Een jaar later kon de jury niet kiezen, en mocht de organisatie in haar 
handen wrijven dat ze intussen een tweede podium had geïntroduceerd, 
zodat er ook voor de onverhoeds uitgedeelde extra wildcard plaats was. 
Ach al die livebands, we kunnen er een boek over schrijven. Dat doen we 
overigens niet, maar we hebben wel een mooie archiefpagina op website 
kwalleballen.blogspot.com.  

Nu ja, het was een ongekend gezellige editie dit jaar, waar we als buurt-
schap ontzettend trots zijn. Want wie Kwalleballen zegt, zegt Oud Dom-
melen en wie Oud Dommelen zegt, zegt Kwalleballen.  
Maar ook: zonder de hulp van Vets, scouting Dick van Toor en St Stefa-
nus, Doe Week, Crescendo en al hun vrijwilligers had Dommelen niet het 
Kwalleballen gehad dat ze vandaag kent. Veel handen hebben ons nu 
en in het verleden geholpen, waardoor wij hun verenigingen financieel 
weer wat konden helpen. Dat is pas verenigingsleven!  
‘t is m�r de ge’t weet.
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Corsoweduwe
“Kunnen we op tijd eten, want ik wil straks even  
meehelpen met de opening van de Kids Club?” of  
“die en die komen hier dadelijk even vergaderen, 

want dat is lastig in de tent, oke?”  
Zomaar een paar vragen die in corsotijd regelmatig 
klinken in ons huishouden met een man die fervent 
corsobouwer is. En, hoewel er natuurlijk met regel-
maat eens gemopperd wordt, is dat corsovirus wat 
een paar maanden door het huis waart ook wel erg 

aanstekelijk. Toch is het soms even doorbuffelen voor 
alle zogenaamde ‘corsoweduwes’ thuis.

Zo’n drie maanden per jaar heb ook ik mij lange tijd  
een corsoweduwe genoemd. Met een man die verknocht is aan 

het corso en twee kleine kinderen, die behoefte hebben aan rust, 
reinheid en regelmaat, voelde ik me de laatste jaren vaak drie 
maanden lang de spil van het huishouden en hoofd-opvoeder. 

Zoals gekscherend in de corsowereld gezegd wordt:  
een corsoweduwe.  

Manlief die na zijn werk even wat eten naar binnen schoof en dan 
in dezelfde werkkleren de grote groene tent indook.  

En daarnaast dan twee kinderen die na het eten gewassen,  
gestreken en voorgelezen op tijd te bed moesten. Daaromheen 

nog ergens wat wasjes draaien en het huis ooglijk houden.   
Er zijn heel wat avonden geweest dat ik ’s avonds al voor het 

einde van RTL Boulevard op één oor lag.  

Maar nu de kinderen wat ouder zijn (3 en 5,5 jaar) merk ik dat ook 
bij mij het corsovirus weer begint op te steken en we als ouders 

toch onze kinderen besmetten. In plaats van dat alleen papa snel 
wat eten naar binnen schuift, gaat het avondeten met twee  

kinderen tijdens de corsotijd sowieso ineens een stuk soepeler.  
Met de belofte om straks nog even naar ‘de corso’ te gaan, vliegen 

de erwtjes met worteltjes en de gebakken aardappeltjes zo de 
mondjes in. En wat is het genieten om dan vervolgens die trotse 

snoetjes (soms mét tong uit de mond van de inspanning)  
bezig te zien met wat papier en behangselplak tussen  

de stoere ‘grote’ corsobouwers.  
Als ze dan na een klein uurtje met rode wangen door de tent  
beginnen te rennen, dan weet je dat het tijd is om de twee  

corsobouwertjes in de dop naar huis te brengen.  
Na een warme douche lekker naar bed. En dan kan mama  

vervolgens, met de babyfoon in de broekzak, nog eventjes naar de 
tent om dat laatste hoekje nog even af te maken.  

Ik moet zeggen dat ik me steeds minder een corsoweduwe voel. 
Eigenlijk ben ik een soort van hertrouwd.  

Maar dan met een geweldig mooi, warm, open en vooral  
gastvrij buurtschap. 

Een hertrouwde corsoweduwe.
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P H F C O R S O V I R U S

A C I N S P O N S O R E N

H O G E P R E W T N O N D

C L U G O I K B N E D E L

S L R A IJ K A O E G A K E

T E A W Z W R U S A H K V

R C T D E E T W S W L I N

U T I G R E O E A O I R E

U E E U T K N N L S A P M

B L O E M E N C O R S O E

C U N J S N E L L O N K O

F T O G A D N O Z C C U L

S O U D D O M M E L E N B

Bloemencorso
Bloemenveld
Bouwen
Buurtschap
Collecte
Corsovirus
Corsowagen

Dahlia
Figuratie
Jeugdwagen
Kartonnen
Knollen
Lassen
Ontwerp

Oud Dommelen
Prikken
Prikweekend
Sponsoren
Tent
Zondag
IJzer

Woordzoeker

Zoek de woorden en vindt de oplossing!

Stuur de oplossing vóór 3 september naar: info@ouddommelen.nl

en maak kans op een tegoedbon voor de Malpiehoeve!




